
De grootste 
iepentuin 

van Europa
In de iepentuin in Joure staan veertig 

soorten iepen. Daarmee is het de grootste 
iepentuin van Europa. Nieuwsgierig?

Het iepenarboretum is open voor publiek. 
Neem gratis een kijkje.



De iep
De iep is een boom met een lange 

geschiedenis. Hij behoort tot de oudste 
gecultiveerde bomen op aarde! De Grieken 

gebruikten hem waarschijnlijk al zo’n zes 
eeuwen voor Chr. In de middeleeuwen 

werden iepen aangeplant voor hun hout. In 
de loop van de eeuwen ontstonden er steeds 

meer soorten en ondersoorten. 
Pas in 1964 kregen die allemaal een eigen 

offi ciële Latijnse naam. 

In verschillende culturen is de iep of olm een 
heilige boom. In de Himalaya bijvoorbeeld, 

maar ook in Noordwest-Europa. In Frankrijk 
werd er in de middeleeuwen recht gesproken 

onder een iep. Het gaf overeenkomsten 
en uitspraken een glans van heiligheid. 

In Amerika heet de iep ‘Liberty Tree’, zo 
genoemd door de Sons of Liberty uit Boston, 

die zich tijdens de onafhankelijkheidsstrijd 
onder twee iepen verzamelden. 

www.iepenwachtfryslan.nl
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